Het verhaal van Nederland

Jagers en boeren

Kleine groepen met familiebanden die opzoek gaan naar voedselbronnen. Weinig persoonlijke
bezittingen, logisch als ze zo vaak moeten verplaatsen. Vooral aan het jagen bij wateren waren dieren
komen te drinken!

Start van de landbouwrevolutie. Boeren die zelfvoorzienend werden. Wonen op één plek.
In deze periode ook de start van de Nederlandse taal.

Romeinen en Bataven

Er is weinig meer over van deze tijd. Er waren nog geen steden en dorpen. Huizen niet meer van klei.
Maar van hout en riet. Is vooral jagen, vechten en plunderen. Er worden veel stammen vermoord
door de Romeinen.

Julius Ceaser wordt dan de grootste dictator van Europa. Maar vermoord door zijn politieke
tegenstanders. Bataven moet soldaten leveren aan de Romeinen. Worden speciale Batavendorpen
gesticht. Ontwikkeling in gebruik van aardewerk, nieuwe kleding, andere eetgewoonten. Bataven
keren zich tegen de Romeinen.

Friezen en Franken

Grote periode van totaal ander land. Honderden jaren kon er niet worden gewoond tussen
Vlaanderen en Friesland. Over land was Friesland niet te bereiken, wel over het water. Dorestad was
gigantisch bolwerk van handel. De Franken wilden de stad innemen maar lieten de Friezen niet
gebeuren. Christenen gingen de Franken helpen.

Ook start van het Christelijke geloof. Velen laten zich bekeren. Vrede tussen Friezen en Franken.
Scholing werd belangrijker, ging vooral over normen en waarden.

Ridders en graven

Ontstaan van de Zuiderzee. Verhoging waterpijl. Er ontstaan ook eilanden bij de Waddenzee. Delen
van land horen nu bij bepaalde edelen. Betaling huur in vorm van leveren voedsel, helpen met
vechten. Voordeel was wel dat er veel beveiliging was. Veel gevechten onderling tussen de delen van
Nederland. Mot tussen Gijsbrecht en de Utrechtenaren. Bij verzet volgde een straf.

Boeren produceren meer, door o0.a. inzet van dieren op land en de bescherming van dijken tegen de
zee. De welvaart van het volk neemt toe.

Er komt meer een stedelijke samenwerking. Floris verkoopt stadsrechten. Ook om handel te
behouden.

Pestlijders en predikanten

De pest komt op. Een verschrikkelijke ziekte die zichzelf hee snel verspreid. De zieken zelf werden in
‘pesthuizen’ gestopt. Reizigers worden niet meer binnengelaten in dorpen! De pest wordt gezien als
een straf van god.

De mensheid wordt wat eigenwijzer, ze willen zich door niemand de wet laten voorschrijven. Mensen
die niet geloven in god of zich tegen de regels keerden worden zwaar gestraft: brandstapel,
onthoofding, ophanging en verdrinking.



Geuzen en papen

Inmiddels de 16de eeuw. De 80-jarige oorlog breekt uit. Beeldenstorm door katholieken en
protestanten. ledere stad moest zichzelf verdedigen. Door allerlei erfenissen, huwelijken en
veroveringen was Nederland van de koning van Spanje, Philips. Protestanten mogen geloven zonder
te worden gestraft.

Willem van Oranje pakt de protestanten aan en verband ze uit de stad. Willem van Oranje
uiteindelijk tussen de katholieken en protestanten in. Opstand om Spaanse troepen te verdrijven
mislukt faliekant. De watergeuzen komen aan land, zijn mensen die eerder het land hebben
ontvlucht maar nu helpen ze Willem van Oranje.

Willem van Oranje pleit voor godsdienstvrijheid, is echter door zijn leger onmogelijk.

Kapers en kooplui

De gouden eeuw. De Spanjaarden willen Belgié (toen van Nederland) veroveren. Antwerpen
uiteindelijk ingenomen en de vaar richting de Schelde is afgesloten. Geen handel meer. ledereen
moet weer katholiek worden, wil je dat niet, kan je vertrekken. Ze gaan richting het noorden van
Nederland.

Veel zeelieden die richting Nederland trokken voor werk. Tekenden wurgcontract, weglopen,
weigeren betekende vaak een (lijf)straf. Schepen gaan richting Oost-Indié voor specerijen. Voedsel
raakt op meer liederen die ziek worden, scheurbuik. Veel zeeslagen om positie in Zuid-Azié te
verstevigen. Alle losse steden gingen samen als de VOC. Ging vooral over handel drijven. Niet alleen
om geld, maar ook slavenhandel. Door de handel veel geld verdient, grote moderne gebouwen
gebouwd.

Patriotten en prinsgezinden

Er ontstaat een burgeroorlog. Burgers komen in opstand tegen de elite. 200 jaar lang wordt
Nederland op dezelfde manier geregeerd. Provincies bepalen zelf. Republiek had geen grondwet. Elke
provincie eigen ontelbare regels.

Er is veel corruptie binnen de republiek. Stadhouder was heel machtig. Je moest voor of tegen hem
zijn. Pruisische troepen gingen in de aanval. De patriotten wilden een democratischer Nederland.
Patriotten noemden zich Bataven, ze willen samen met de Fransen Nederland bevrijden. Draagvlak
van de burgers is weg. Patriotten kunnen hun gang gaan. Er is meer vrijheid en gelijkheid voor de
mens. Macht bij een democratisch parlement. Door de hulp van de Fransen en Napoleon als leider
wordt Nederland wat Franser. Pas als Napoleon is verslagen keren de Oranjes weer terug.

Pioniers en paupers

Tijd van nieuwe uitvindingen en grote ellende. Begin van de industriéle revolutie, gebruik gemaakt
van stoomkracht. Veel verplaatsing naar grotere steden voor werk en een betere toekomst. Grote
woningnood. Bruggen, morsetekens, verlichte etalages met nieuwe uitvindingen.

Veel mensen worden ziek, gebruiken heel ongezond water. Tyfus en cholera. Voor arbeiders harde
tijd. Veel uitbuiting van arbeiders. Vrouwen hadden geen kiesrecht, mannen bepaalden alles.

De sociale kwestie, de leefomstandigheden moeten op de kop. Er moet voldoende ruimte zijn, frisse
lucht, lichaam kunnen schoonhouden, nieuwe kleding. Hierop komt uiteindelijk ook wetgeving.



Bevrijders en bezetters
Jaren voor de Tweede Wereldoorlog was Nederland nog een koloniale macht. Nederland het de
Nederlandse Antillen, Suriname en Indonesié in handen.

Nederland probeert neutraal te blijven. Er is geen kritiek op Duitsland. Ze proberen zo uit schot te
blijven. Er komen veel Joodse vluchtelingen vanuit Duitsland naar Nederland. Nederland gooit
vervolgens de grenzen dicht.

Hitler valt ook Nederland binnen. Meeste ambtenaren bleven na de Duitse inval werken onder Duits
bewind. Er is weinig verzet, veel Nederlanders vinden het wel best en leiden hun ‘normale’ leven.
Alleen Joden worden vervolgd en ze hopen dat dat zo blijft. De april/mei stakingen dienen tot besef
dat er wat moet gebeuren. Slechts een enkeling komt in actie op basis van gerechtsgevoel of
Nederlandse trots. Elke vorm van verzet werd zwaar gestraft.

Op 5 mei 1945 wordt Nederland bevrijd. Eerst moet de overheid iedereen opnieuw opvoeden. Er
worden Nederlanders die de Duitsers hebben geholpen uit huizen gesleurd en mishandeld als straf

voor de hulp die ze hebben geboden.

Grote verschillen tussen Nederlanders van voor en na de oorlog. Na de oorlog een veel reéler beeld.



